
Alfred (10): 'In de bib van Jette is het rustig en kan ik 
mijn eigen ding doen' 

Elke week toont een Brusselse tiener zijn favoriete plek in de stad. Deze keer neemt 
Alfred (10) BRUZZ mee naar de bib in Jette. 

Wie is Alfred? 

Je twijfelde tussen de bib en de bunker van 
de scouts als je favoriete plek. Waarom koos 
je voor de bibliotheek? 

Ik vind boeken heel leuk. En dat het zo rustig 
is, dat ik overal kan kijken en wat mijn eigen 
ding kan doen. 

Op welke andere plekken kun jij ook rust 
vinden? 

Thuis, en op school, omdat er een stille 
ruimte is en een stille zone. 

Hoe werken die plekken op school? 

In de stille zone kun je een 
gezelschapsspelletje spelen tijdens de 
speeltijd en in de stille ruimte kun je in de 
opvang gaan tekenen en lezen. Op deze 

plekken moeten we stil zijn, we mogen wel fluisteren. Er zijn daar redelijk veel kinderen. 

Waarom heb je niet graag drukte? 

Soms geeft me dat een slecht gevoel, maar soms is het wel gewoon oké. 

"Het is leuk om mensen gelukkig naar huis te zien gaan met boeken" 

Hoe vaak kom je hier? 

Sowieso één keer in de maand. Ik kom hier ook met de klas. 

Wat lees je het liefst? 

Spannende verhalen met avontuur en humor. Ik ga altijd naar de strips. Laatst heb ik er 
gelezen van Lucky Luke en Jommeke. Mijn lievelingsboeken zijn De waanzinnige 
boomhut en Dagboek van een loser. 

Je lijkt eerlijk gezegd een beetje op Jommeke. Is het belangrijk dat de figuren in de 
strips op jou lijken? 



Nee, maar ik lees wel vaak over mensen die blond zijn, zoals Jommeke. Vorig jaar met 
carnaval was ik verkleed als Jommeke. Ik had een papegaai geknutseld en die aan mijn 
schouder gehangen met touw. 

Weet je al welk werk je later zou willen doen? 

Ik zou graag bibliothecaris worden. 

Waarom? 

Om mensen gelukkig naar huis te zien gaan met boeken of mensen te zien lezen. Het is 
altijd fijn om blije mensen te zien. Ik zou het niet voor het geld doen, meer voor het 
plezier. 


